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Vertrouwen leren door 
praten met leerlingen
We staan in de kring, kinderen van 

groep 3, en doen de wave. Een opdracht 

waar we synchroniseren met elkaar en 

goed proberen te luisteren, kijken en 

doen. We ‘spelen’ dat een leerling geen 

armen heeft. De kinderen maken een 

kring en geven elkaar handen. De leer-

ling zonder armen staat ‘ineens’ buiten 

de groep. Wat nu?

Alle kinderen kijken naar elkaar en naar deze 
ene leerling: geschokte blikken en vertwijfeling. 
Een moment waarbij ik ze allemaal zie denken: 
‘hier gaat iets echt niet goed ...’ Binnen een 
minuut maken de kinderen een nieuwe kring en 
aan weerszijden zie ik twee handen op de schou-
ders van de leerling zonder armen. De leerling 
zonder armen zegt opgelucht: “Gelukkig zeg, ik 
hoorde er ineens helemaal niet meer bij maar nu 
weer wel.” 
Samen met een collega ben ik in de klas van juf 
Nienke Schepers-Veurink (groep 3 op de Spran-
kel (Florion) in Zwolle). In deze klas werken we 
met de kinderen aan de inhoud en het begrip 
van inclusie. Eigenlijk gaat het allemaal over het 
creëren van vertrouwen, aldus Nienke. Het is 
ontzettend belangrijk dat elk kind zich gezien en 
gehoord voelt. Op de vraag waarom dit dan zo van 
belang is, antwoordt Nienke dat alleen wanneer je 
moeite doet om kinderen te zien en te horen, kin-
deren zichzelf ook durven te laten zien. Pas dan 
kun je optimaal met elkaar werken. 

Verbinding maken
Nienke staat elke ochtend aan de start van de dag 
bij de deur voor een check-in en bij het naar huis 
gaan wordt er een check-uit gedaan. Om leerlin-
gen zich welkom te laten voelen en het vertrou-
wen te geven dat ze erbij horen, allemaal in hun 
klas. “Soms is dat best een uitdaging omdat er 
veel te doen is en er zijn veel kinderen in de klas 
die ik tijd en aandacht wil geven”, aldus Nienke. 
“Daarom maak ik bewust gebruik van het gesprek 
met kinderen. Ik wil daarbij goed naar ze luiste-
ren en in verbinding zijn met hen. Ik stel mijzelf 
dan altijd de vraag ‘Wat heb ik nu gehoord? Wat is 
blijven hangen?’ om vervolgens ook te kijken of 
ik met bepaalde inhoud nog verder door moet 
in gesprek met de leerling en/of eventueel met 
de ouders. Dit doe ik altijd in overleg met de 
leerling.”

Nienke geeft een voorbeeld: “In mijn groep was 
een leerling die er enorm tegenop zag om naar 
een volgende groep te gaan. Toen ben ik naast 
deze leerling gaan zitten en met hem in gesprek 
gegaan over de nieuwe groep, zijn spanning om 
nieuwe kinderen te ontmoeten etc.” Samen werd 
er een kaart gemaakt met allemaal zinnen die 
gebruikt konden worden in de nieuwe groep om 
je thuis te gaan voelen. De leerling was enorm 
opgelucht. “Kijk”, zegt Nienke, “ik denk dat je dan 
heel bewust werkt met leerlingen aan het gezien 
en gehoord worden, dat vind ik heel belangrijk. 
Het gesprek met kinderen altijd benutten om je 
onderwijs en de leer-en ontwikkelsituatie beter 
te maken voor ze.” 

Ingrid Paalman-Dijkenga
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