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Inleiding 

 

Onze pabo bestaat vandaag al 75 jaar als onderdeel van Hogeschool Viaa. In een prachtig 

duurzaam gebouw met een ‘levens (Vie)-verbindende’ agora aan de voormalige Zwolse Aa; 

wat samen ‘Levend Water’ betekent (Wilts, 2014). Een hele mond vol. Het lijkt allemaal zo 

vanzelfsprekend, maar het tegendeel is waar.  

De pabo kent een bewogen geschiedenis. Een geschiedenis die nauw verweven is met de 

vrijgemaakte kerken. Daar ligt de start: ‘leuker kan ik het niet maken, wel makkelijker’ door 

met jullie op reis te gaan als een gids die door het oerwoud van informatie iets van een weg 

baant (Horvath, 1993-2019). Laten we op weg gaan. 

Het lag helemaal niet voor de hand, toen midden in de jaren veertig van de vorige eeuw de 

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ontstonden, dat het gevolgen zou krijgen voor het 

protestants-christelijk onderwijs. Zo had het gereformeerd schoolonderwijs de Bijbel en de 

belijdenis als grondslag en had ze meerdere orthodoxe kerkgenootschappen aan zich weten 

te binden (Spoelstra, 1996, p. 108). Er waren al meer dan genoeg christelijke kweekscholen. 

Pabo’s voor de jongeren onder ons.  

Toch was er een kleine groep binnen de vrijgemaakte kerken die spraken van de noodzaak 

van ‘eigen’ scholen: in wat zij zagen als een doorgaande reformatie. De triangel van school, 

gezin en kerk moest weer zuiver klinken. Deze andersdenkenden, gedreven pioniers, wonnen 

langzaam maar zeker terrein in de kerken, waardoor in de jaren zeventig bijna iedereen in de 

vrijgemaakte kerken overtuigd was van het nut en de noodzaak van eigen scholen. Deze 

kinderen moesten als verbondskinderen opgevoed worden (Spoelstra, 2016, p. 106-112).  

We zijn inmiddels op reis. Sommigen van u zijn wellicht nu al verdwaald, verward, verbaasd 

of verwonderd. Excuus, daarvoor. Ik neem u mee én er is nazorg. Een tijdreis door een hecht 

gelovig en geografisch landschap. Het vraagt om inlevingsvermogen. We starten geografisch 

in de oude textielstad Enschede.  

Enschede 

De eerste vrijgemaakte kweekschool ontstond in 1950, toen er nog geen enkele vrijgemaakte 

lagere school was geopend. In dag- en weekbladen met voor zichzelf sprekende namen als 

De Reformatie en het Gereformeerd Gezinsblad waren al wel artikelen verschenen, waarin 

schrijvers hun verontrusting uitspraken over de in hun ogen gevaarlijke ontwikkelingen in het 

christelijk onderwijs. Wat die gevaren precies waren, bleef wat onduidelijk: hoewel de 

gevaren van de moderne tijdsgeest vaak werden genoemd (Van Essen, 2006, p. 310-311).  
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De christelijke school kreeg vooral het verwijt dat ze interkerkelijk was. Moderne 

theologische opvattingen zouden vanuit de kerken gemakkelijk ingang krijgen in de school. 

Kerk en school hadden een nieuwe afstemming nodig (Bakker, 2000, p. 11-27; Spoelstra, 

2016). 

Dat deed vrijgemaakten uit Enschede besluiten om een eigen kweekschool op te richten. Het 

oprichtingsbesluit werd op 7 juli 1950 genomen op initiatief van een plaatselijke predikant en 

een leraar aan de christelijke ulo (Bakker, 2000, p. 11- 62; Spoelstra, 2016, p. 160-162).  

De Gereformeerde Onderwijzersopleiding (G.O.O.) startte met zes studenten, waaronder één 

vrouw. Hier waren slechts vier vergaderingen voor nodig (Van der Kolk, 1965, p. 153). Zo kun 

je dus ook een nieuw curriculum ontwikkelen!  

Hans Werkman, een kwekeling van het eerste uur, citeerde veelzeggend Willem Wilmink 

(Textielstad, 1986), over deze plaats in het oosten: 

Het is het eindpunt van de trein, 

bijna geen mens hoeft er te zijn, 

bijna geen hond gaat zover mee: 

Enschede.  

 

Hans had dan ook voor de kennismaking samen met zijn vader de trein geboekt: ‘derde 

klasse Uithuizermeeden-Enschede (Werkman, 2023, p. 13). Een wereldreis.  

De timing van de G.O.O. was opvallend, omdat er nog geen enkele vrijgemaakte lagere 

school was geopend. De doelgroep ontbrak nog, maar het geloofsvertrouwen was bijzonder 

groot. Dat was ook nodig, omdat veel vrijgemaakte ouders het protestants-christelijk 

onderwijs niet zagen als ontspoord in humanistisch-moderne richting. Ze waren nog niet 

overtuigd van de noodzaak van een nieuwe triangel die moest klinken (Spoelstra, 2016, p. 

160). Bovendien maakt Hans Werkman in zijn boek De kwekeling melding van kwekelingen 

die niet van vrijgemaakte huize waren, dus zo heet werd de soep niet opgediend (Werkman, 

2023, p. 39).  

Vanaf midden jaren vijftig werd er in Enschede begonnen met plannen voor de uitbouw van 

de avondopleiding tot een erkende dagkweekschool, waarin de gereformeerde pedagogiek 

en didactiek meer tot ontwikkeling zouden moeten komen. Een erkende kweekschool zou 

ook kunnen leiden tot overheidssubsidie en tot het recht om eigen examens af te nemen 

(Spoelstra, 2016, p. 161). Twee grote wensen.  

  



 

4 
 

Dat geld erg hard nodig was om onder meer de salarissen te betalen bleek wel uit het 

‘geschenk’ dat elke donateur ‘gratis’ ontving in 1965 met ‘voorgedrukte giro-kaart’. Het 

geschenk was een serieus gedenkboek met als titel ‘Arbeid van het eerste uur. 15 jaar 

gereformeerd kweekschoolonderwijs in Nederland’.  De toegevoegde brief vatte de nood 

samen: ‘In het geloof gaan wij verder, rekenend op het gebed en de offers van ons volk. 

Rekenend op U! Een voorgedrukte envelop was ook ingesloten (Van der Kolk, 1965). Dit nog 

zonder een heuse MarCom-afdeling! Ze waren hun tijd ver vooruit.  

Dik 130 studenten zouden tot 1962 hun diploma in Enschede halen: van Ulrum tot 

Vlaardingen (Van der Kolk, 1965). We gaan ons verplaatsen naar Amersfoort én Groningen!  

Amersfoort versus Groningen  

Een kweekschoolcommissie bracht in januari 1964 advies uit. Het bleek dat Amersfoort de 

beste plek was om een nieuwe landelijke dagkweekschool te beginnen.  De stad lag centraler 

in het land dan Enschede en de kans op rijkssubsidie was, in verband met de nieuwe 

overheidseisen rond spreiding van de kweekscholen, het grootst. De G.O.O. was bereid om 

naar Amersfoort te verhuizen. Dit had uiteindelijk ook een gunstig effect op de groei van de 

studenten, de kwaliteit van de opleiding en de begeerde erkenning door de overheid in 1965 

(Bakker, 2000, p. 139-167; Spoelstra, 2016).  

Intussen had het bestuur van de Gereformeerde HBS te Groningen een geheel eigen spoor 

ontwikkeld om, los van deze landelijke ontwikkelingen en zonder overleg met Enschede, een 

tweede vrijgemaakte kweekschool te starten. De slogan: Er Gaat Niets Boven Groningen was 

toen al in de maak. De directeur van de Gereformeerde HBS, stelde in vrij retorische 

bewoordingen vast dat het zedelijk verval op de christelijke kweekschool te Groningen direct 

gepareerd moest worden. Dat rechtvaardigde in zijn ogen om een vrijgemaakte dagopleiding 

te starten. Hij zag het Groningse streven als een geloofsstrijd en gaf daarom geen gehoor aan 

het verzoek om met het initiatief te stoppen. Al had een commissie duidelijk uitgewezen dat 

één kweekschool meer dan voldoende was om het hele vrijgemaakte onderwijs te bedienen 

(Bakker, 2000, p. 83-115; Spoelstra, 2016, p. 161-162).  

Groningen zette vraagtekens bij de kwaliteit van Enschede. Een leerplan en een uitgesproken 

gereformeerde pedagogiek en didactiek ontbraken nog altijd. Nog los van de vraag met de 

kennis van nu of een gereformeerde pedagogiek en didactiek überhaupt een mogelijkheid 

was. Volgens de gedreven groep pioniers uit Groningen waren de velden wit om te oogsten. 

Het noorden kende ook, net als het oosten, een relatief groot potentieel vrijgemaakten 

(Spoelstra, 2016).  
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Groningen startte toch in 1962 met 18 leerlingen en groeide goed uit tot de Gereformeerde 

Pedagogische Academie Albertus Zijlstra. De marktwerking tussen Enschede en Groningen 

was daarmee begonnen. Van die marktstrategie en ervaring profiteren we nog! De eerste 

Groningse directeur vatte deze pionierstijd samen: ‘Het was ploeteren. Die jaren gaan je niet 

in de koude kleren zitten. […] Ik heb daar praktisch alle vakken gegeven die te geven waren 

(Van Barneveld & Van Benthem, p. 26). Wie van ons durft er nu nog te klagen!  

Terug naar Amersfoort 

In 1984 voelde de inmiddels Pedagogische Academie (PA) te Amersfoort de behoefte om een 

tweede gedenkboek het licht te laten zien. Het betreft een overzicht van de arbeid van het 

tweede uur. Het studentenaantal groeide door, maar er was van subsidie nog geen sprake. In 

1977 kon wel gestart worden met een Kleuterleidsteropleiding (KLOS voor jongere collega’s) 

van 23 leerlingen (Herdenkings-bundel, 1984, p. 7-10). Dit vanwege het samengaan van de 

kleuter- en lagere school. Inmiddels zijn er concrete plannen om deze integratie weer 

ongedaan te maken. Voortschrijdend inzicht zullen we maar zeggen.  

De opleiding werd volwassen. De overheid zou eventueel subsidie willen verlenen maar dan 

moest er wel samengewerkt worden met Groningen. En aangezien er nog altijd niets boven 

Groningen ging, zag het er slecht uit. Voor beiden trouwens, want ook Groningen bleek te 

klein om voor subsidie in aanmerking te komen: ‘En zo kwam tenslotte Zwolle uit de bus als 

plaats van vestiging van de ene gereformeerde pabo’, (Herdenkingsbundel, 1984, p. 10). De 

minister was bereid de knoop door te hakken, want in zijn ogen was één vestigingsplaats 

meer dan voldoende. Bovendien kregen ze van de minister een nieuw eigen gebouw aan de 

campus in Zwolle-Zuid. De Hanzestad Zwolle ging er in 1984 met de buit vandoor. Waar twee 

vechten om een been, loopt Zwolle ermee heen. 

Zwolle 

Daarom zijn we vandaag in Zwolle om feest te vieren, opnieuw. Ik zeg opnieuw want toen de 

Gereformeerde PABO in 2000 op de huidige locatie 50 jaar bestond werd er evenzeer groots 

uitgepakt met maar liefst twee boekwerken (Bakker, 2000; Van der Steeg, 2001). De goed 

beschreven kwetsbare geschiedenis van de inmiddels gereformeerde pabo met de hoogte- 

en dieptepunten gaf blijk van nieuwe inzichten. De tijden waren aan het veranderen. De 

arbeiders van het derde uur kregen hier oog voor. De ramen gingen open.  
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Na 2000 kunnen we vaststellen dat een school van en voor louter verbondskinderen van die 

ene kerk niet bleek stand te houden. Er was geen sprake van een specifieke onderscheidende 

invulling van die identiteit met een eigen onderwijskundige visie en een daarbij behorende 

pedagogiek en didactiek. Dat bleek een brug te ver (Spoelstra, p. 301-303). Het vrijgemaakt 

onderwijs groeide wél langzaam uit tot een alternatief, eerst voor de andersdenkenden en 

later ook voor de overige vrijgemaakten, en nog veel later voor ‘mede-gelovigen’.  

 

De leerstelligheid verdween. Hiervoor in de plaats kwam een meer open houding naar mede-

gelovigen én naar de wereld (Spoelstra, 2018; 2024). In 2014 werd Hogeschool Viaa geboren 

met een bredere identiteit (Wilts, 2014). De oude gereformeerde kerkelijke belijdenis-

geschriften pasten niet langer en een nieuw identiteitsdocument zag het licht op basis van de 

Apostolische Geloofsbelijdenis. De ramen én deuren gingen open.  

 

We naderen het eindpunt van onze reis. Bent u er nog? We gaan bescheiden de balans 

opmaken. Reflecteren (voor onze ppo-ers) als dat vertrouwder klinkt.  

 

De winst van 75 jaar pabo 

Wat levert ons deze schoolgeschiedenis op? Wij, laten we zeggen, werkers van het vierde 

uur? Ik wil (vertrouwd voor de ouderen) drie punten noemen en daarmee ook afsluiten: 

1. Een christelijke pabo, hoe klein of groot ook, kan niet zonder bezieling. We hebben 

een bron nodig om uit te putten. Het Levende Water. Het is dan bijzonder dat we na 

75 jaar deel uitmaken van Hogeschool Viaa. We staan daarmee op de schouders van 

de werkers van het eerste, tweede en derde uur. Wel met andere keuzes en nieuwe 

uitdagingen. Zie bijv. onze onderwijsvisie in betekenisvol ontmoeten (Onderwijsvisie 

Hogeschool Viaa, 2023).  

 

2. Als werkers van het vierde uur in een snel veranderende wereld hebben we meer dan 

ooit tevoren een roeping voor de eigen stad, de wijken, de dorpen en het platteland. 

In alle bescheidenheid trouwens, dat leert onze schoolgeschiedenis ook. We leven in 

deze wereld, maar zijn niet van de wereld. Dat is voor ons geen gemakkelijke opgave: 

burger-zijn van twee koninkrijken. Het is een leven midden in de wereld met een 

diepgeworteld geloof in het Levende Water, de Bijbel. Die zonder ophouden spreekt 

van gevende én vergevende liefde van Jezus in liefde voor de wereld: amor mundi.  

 

3. De geschiedenis van 75 jaar pabo is ook een geschiedenis van 75 jaar overheids-

beleid. Dat zit er helemaal in verweven. Door overheidsbeleid konden we ooit starten 
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en zijn we vandaag in Zwolle om feest te vieren. Bijzonder eigenlijk. De overheid als 

partner, maar dan wel één waarin ruimte is voor beide perspectieven. Een overheid 

die ruimte en veel verantwoordelijkheid geeft om eigen kleur te geven aan de 

bezieling die ons al 75-jaar kenmerkt. Om betekenisvol te zijn voor Enschede, tot 

Amersfoort, tot Groningen. Er Gaat Niets Boven Zwolle als we als Hogeschool Viaa uit 

het open en levende Water blijven putten én schenken. 

 

En zoals u weet liep het met de schenker in de droom van Jozef goed af. Dat geeft 

vertrouwen voor de toekomst.  

 

Ik dank u.  

Tamme Spoelstra  
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