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Werken 
vanuit je 
hart

Waarden als kompas 
voor goed onderwijs

In een tijd waarin het onderwijs onder druk staat van 
prestaties, beleidswijzigingen en maatschappelijke 
verwachtingen, ontstaat de vraag: Wat is goed onderwijs 
eigenlijk? En belangrijker nog: Wat vraagt dat van jou als 
leerkracht? 
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Veel leerkrachten ervaren spanning 
tussen wat ze willen en wat ze      
moeten. Herken je dat? Van binnen-
uit heb je idealen en van buitenaf 

worden er allerlei eisen aan je gesteld. Die eisen 
dreigen soms het hart uit het onderwijs te halen. 
Het moeten overheerst en dat kan ten koste gaan 
van je energie. Je vraagt je af waarvoor je je werk 
doet. Je wilt betekenisvol werk doen: voor de 
leerlingen, voor de ouders, voor de collega’s en 
voor de samenleving. Maar hoe doe je dat als het 
onderwijssysteem andere dingen van je vraagt? 
De oplossing ligt niet in nóg een methodiek of 
aanpak, maar in het teruggrijpen op dat wat 
wezenlijk is: jouw waarden. Waarden vormen 
het fundament onder je dagelijks handelen. Ze 
geven richting aan je keuzes, prioriteiten en je 
pedagogische houding. Werken vanuit je hart 
betekent: weten wat jou drijft én de moed       
hebben daaraan trouw te blijven, ook als het 
spannend wordt.

Leerkracht als morele professional 
Als leerkracht sta je midden in het leven van je 
leerlingen. Je bent niet alleen vakexpert, maar ook 
opvoeder, begeleider en rolmodel. Elke dag maak je 
tientallen keuzes: in je lesaanpak, in je communi-
catie, bij de regels die je stelt. Die keuzes worden 
gestuurd door waarden. Denk aan rechtvaardig-
heid, betrokkenheid, veiligheid of nieuwsgierig-
heid. 
Pedagoog Gert Biesta beschrijft dat onderwijs méér 
is dan kwalificatie of socialisatie. Het draait ook 
om subjectwording: leerlingen helpen om zich als 
mens te ontwikkelen, ook wel persoonsvorming 
genoemd. Dat vraagt van jou als leerkracht dat je 
stevig in je schoenen staat, moreel besef ontwikkelt 
en sensitief bent voor wat leerlingen nodig hebben. →
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Verschillende perspectieven 
Goed onderwijs ontstaat als er ruimte is om         
verschillende perspectieven te verkennen. Daarbij 
gaat het over thema’s en de daarbij behorende 
waarden die belangrijk zijn in jouw klas en school. 
Neem bijvoorbeeld pedagogische veiligheid. Wat 
betekent veiligheid voor jou en wat voor je collega 
of leerling? Hoe kijkt een ouder naar veiligheid? En 
hoe verschilt jouw interpretatie van veiligheid van 
die van de schoolleiding? 
Door deze perspectieven te onderzoeken, ontstaat 
een rijker begrip van waarden in de praktijk. Zo 
wordt een abstract begrip als ‘veiligheid’ concreet: 
in een open gesprek over hoe je omgaat met cultu-
rele verschillen of in de vraag hoe je leerlingen vei-
ligheid kunt geven in de klas en school. 
Vragen die helpen bij het verkennen van perspec-
tieven:
▪  �Wat betekent deze waarde voor jou in de klas-

praktijk?
▪  �Wanneer wringt het en waarom?
▪  �Hoe ziet diezelfde waarde eruit vanuit het        

perspectief van een leerling? 
▪  �Welke spanningen komen er naar boven bij 

teamoverleggen of oudergesprekken?
▪  �Hoe geven we deze waarde vorm op school?

De school als gemeenschap 
Onderwijs is geen solowerk. Als leerkracht ben je 
onderdeel van een team en van een bredere organi-
satie. Dat betekent dat jouw waarden altijd in inter-
actie staan met die van anderen. Als je bij collega's 
iets herkent wat jij ook belangrijk vindt, voel je je 
verbonden met anderen in jouw schoolorganisatie. 
Soms schuurt het. Dit merk je als er anders wordt 
gedacht of gedaan rond een bepaalde manier van 
handelen. 
Dat schuren hoeft geen probleem te zijn, integen-

Dit artikel gaat over 
het werken vanuit 
waarden, jouw per-
soonlijke kompas, in 
een praktijk die com-
plex is en voortdurend 
in beweging. Het 
bekijkt onderwijs  
vanuit verschillende 
perspectieven en stelt 
de vraag centraal: 
Hoe blijf je trouw aan 
je waarden en wat 
voor jou belangrijk is 
voor goed onderwijs 
en hoe geef je dat 
samen met anderen 
vorm binnen een 
schoolorganisatie?
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Luisteren vraagt moed. Het is het oriënteren op 
waarden van jezelf en van de ander. Wat wil ik in 
deze situatie? Wat beweegt mij? Waar sta ik voor? 
Het vraagt dat je aannames durft te parkeren. Dat 
je stil durft te zijn. De vraag is zelf belangrijk; het 
gaat niet meteen om het antwoord. Door waarden 
bij jezelf en anderen steeds verder te verkennen, 
leer je jezelf beter begrijpen. Daardoor ontwikkel je 
praktische wijsheid.

Handelen in de complexiteit
Filosofen noemen het phronèsis: praktische wijs-
heid. Het is de vaardigheid om in een complexe 
situatie het juiste te doen. Niet omdat het in een 
protocol staat, maar omdat je moreel weet wat 
nodig is. In het onderwijs betekent het dat je gevoel 
hebt voor timing, voor toon en voor context. 
Er staat een toets voor de deur en je merkt dat een 
leerling zich terugtrekt, uitstel- gedrag vertoont. Je 
hebt als leerkracht dan de keus om het gesprek aan 
te gaan, gerust te stellen of aan te moedigen. 
Omdat je aanvoelt: hier gebeurt iets wat belangrij-
ker is dan resultaten te halen op de toets. Prakti-
sche wijsheid ontwikkel je niet in één keer. Het 
vraagt ervaring, reflectie en feedback. En vooral: 
een voortdurende verbinding met jouw waarden.

Waarden verankeren in de praktijk
Praktische wijsheid kun je oefenen. Waarden 
moeten zichtbaar en voelbaar zijn in je praktijk. 
Hier zijn enkele manieren om dat te doen:

▪  Gebruik waarden als reflectietool
Bespreek met je team een concrete situatie aan de 
hand van schoolwaarden. Wat zegt een bepaalde 
gebeurtenis over onze cultuur?

Goed onderwijs ontstaat als 
er ruimte is om verschillende 

perspectieven te verkennen

▪  Laat leerlingen meedenken
Vraag: “Wat vinden jullie belangrijk in onze groep? 
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich gehoord 
voelt?”

▪  Stel open vragen in je les
Laat leerlingen verschillende perspectieven onder-
zoeken. Wat zou jij doen? En waarom?

▪  Plan ruimte voor ontmoeting
Een kwartier per week zonder programma: gewoon 
in gesprek, zonder doel. Ruimte voor het onver-
wachte.

▪  Vertraag als het nodig is
Minder onderwerpen, meer diepgang. Slow educa-
tion is geen luxe, maar noodzaak voor betekenisvol 
leren.

Goed onderwijs begint bij jou
Goed onderwijs vraagt bewuste keuzes. Het vraagt 
dat jij als leerkracht weet wat je belangrijk vindt en 
dat je daaraan trouw blijft, ook in een systeem dat 
soms andere dingen lijkt te vragen. Werken vanuit 
waarden betekent werken vanuit je hart. Het bete-
kent dat je ruimte maakt voor ontmoeting, dat je 

luistert, dat je durft te twijfelen. Het betekent dat je 
niet alleen lesgeeft, maar ook praktisch wijzer 
wordt, elke dag opnieuw. 
Sta vandaag even stil. Welke waarden zijn voor jou 
belangrijk in je werk? Waar zie je ze terug in je les, 
je gesprekken, je keuzes? En waar is nog ruimte 
voor groei? Ga het gesprek aan met collega’s. Vraag 
leerlingen naar hun perspectief. Gebruik waarden 
als leidraad in plaats van regels. En bovenal: blijf 
luisteren… naar jezelf, naar de ander en naar de 
wereld om je heen. Goed onderwijs begint bij een 
leerkracht die werkt vanuit zijn of haar hart. ¶
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deel. Het is vaak de aanleiding voor groei. Door met 
je team het gesprek te voeren over wat jullie belang-
rijk vinden, ontstaat er een gedeeld kompas. Waar-
den worden dan niet alleen besproken op studie- 
dagen, maar zichtbaar in het dagelijks handelen: in 
hoe er gesproken wordt op de gang, hoe conflicten 
worden opgelost en hoe successen worden gevierd.

De kracht van luisteren
Kunnen werken vanuit verschillende perspectieven 
vereist dat je kunt en wílt luisteren. Luisteren is de 
start van elk leerproces. Niet alleen luisteren naar 
de ander, maar ook naar jezelf. Dat vraagt tijd, 
ruimte en bewustzijn. Door goed te luisteren naar 
wat jouw leerlingen, ouders en collega’s belangrijk 
vinden, ontstaat de mogelijkheid om werkelijk te 
verbinden. Niet vanuit het idee dat je alles moet 
oplossen, maar vanuit oprechte nieuwsgierigheid. 

Ontdek hoe je vanuit een ander perspectief kijkt
▪  �Schrijf op grote vellen papier verschillende betrokkenen in de school, bijvoorbeeld ouders, 

kinderen, leerkrachten, de schoolleider, jullie samenwerkingsverband. 
     Dat zijn de perspectieven. 
▪  �Schrijf een vraag die je hebt op en leg het papier in het midden van de ruimte. Leg de vellen met 

perspectieven op verschillende plekken in die ruimte. Ga op één van die plekken staan en kijk 
door de ogen van die betrokkene naar de vraag. 

▪  �Waar sta jij en waar staat de ander? Wat zie je vanuit jouw perspectief? Wat zie je vanuit dat 
andere perspectief? Kijken vanuit verschillende perspectieven levert nieuwe gezichtspunten op.


