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Onlangs hield Hogeschool Viaa in Zwolle een bijeenkomst voor zorgstudenten 

en -begeleiders met als titel: ‘Is vriendschap een illusie?’ Mede-organisator en 

docent Social Work Nelleke Joolink en spreker van het symposium Gustaaf Bos 

vertellen waarom in hun ogen een louter professionele zorgrelatie in de 

gehandicaptenzorg niet bestaat. En gelukkig maar.

G hen dan navigeren tussen persoonlij-
ke en professionele betrokkenheid.”

Tijdens een van zijn onderzoeks-
projecten in een zorgorganisatie, ont-
moette Gustaaf een man met een ver-
standelijke beperking. Deze Tobias 
werd een vriend van hem. “Ik ben be-
langrijk voor hem, maar hij is dat ook 
voor mij. Wat we delen, is dat we van 
kleine dingen erg kunnen genieten 
door er de tijd voor te nemen. Naar 
muziek luisteren bijvoorbeeld, maar 
ook het rustig eten van een kippetje 
of een patatje.” 

Ongemakkelijk
Dat het geen vriendschap kan zijn 
omdat de relatie ongelijkwaardig 
zou zijn, bestrijdt Gustaaf. “Ik heb 

vele soorten vrienden met wie ik 
verschillende dingen doe. Met de 
een kan ik urenlang kletsen, met de 
ander hoeft dat niet zo nodig en ga 
ik liever iets ondernemen. Ook Tobi-
as is een vriend met wie ik niet te 
veel praat, maar vooral veel doe. To-
bias confronteert me ook met me-
zelf: hij kan zich bijvoorbeeld in de 
openbare ruimte zodanig ongecom-
pliceerd gedragen dat ik me ervoor 
schaam. Het liefst wil ik dan weg-
kruipen.”

Volgens Nelleke Joolink, docent 
Social Work aan de Hogeschool Viaa 
en moeder van dochter Evi (14) die 
een ernstig meervoudige beperking 
heeft, is dat juist mooi. Tobias heeft 
Gustaaf wat te leren. En doen goede 

Gustaaf Bos is universitair docent 
Zorgethiek aan de Universiteit voor 
Humanistiek in Utrecht. Hij brengt 
veel van zijn tijd door in zorgpraktij-
ken om daar onderzoek te doen. Tij-
dens dat onderzoek ontwikkelde hij 
geregeld vriendschappelijke relaties 
met de mensen die daar werken en 
wonen. 

Voor Gustaaf zijn werk en privé, 
professioneel en persoonlijk, niet 
strikt te scheiden. Iets wat hij ook ziet 
bij hulpverleners, bijvoorbeeld bege-
leiders die in de gehandicaptenzorg 
werken. “Mensen gaan daarin ook  
regelmatig vriendschappelijke rela-
ties aan, vooral als ze langdurig met 
elkaar optrekken. Met elkaar, maar 
zeker ook met bewoners. Het is voor 

Navigeren tussen 
professionele en 

persoonlijke  
betrokkenheid

Een zorgrelatie is zowel professioneel 
als persoonlijk

sociaalcontact
Tekst Mariët Ebbinge Fotografie Eigen foto
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Docent en onderzoeker Gustaaf Bos bouwde een vriendschap op met Tobiasvrienden dat niet altijd? Tobias maakt 
dat Gustaaf zich soms ongemakkelijk 
voelt. Waarom is dat eigenlijk? 

Nelleke herkent het. Ook haar 
dochter heeft mensen iets te leren. 
“Ik zeg wel eens: je kunt een cursus 
mindfulness doen, maar je kunt ook 
naast mijn dochter op het vloerkleed 
gaan liggen. Dat heeft hetzelfde ef-
fect.”

Van betekenis zijn
Als moeder vindt Nelleke het belang-
rijk dat er tussen haar dochter en 
haar begeleiders meer is dan slechts 
een professionele relatie. Ze ziet het 
vrijwel meteen als er iemand binnen-
komt met wie haar dochter een klik 
zal hebben. En als er niet direct een 
klik is, probeert Nelleke de begeleider 
een kans te geven. Misschien heeft 
het tijd nodig en gaat het later beter. 
“Mijn dochters leven speelt zich thuis 
af en in de zorgorganisatie waar ze 
woont. Ze leeft in een kleine wereld. 
Het is dan fi jn als begeleiders van be-
tekenis voor haar zijn. Dat mijn doch-
ter door hen gezien wordt en dat ze 
zich veilig voelt bij hen. Dat is heel 
kostbaar. Voor haar en voor mij.”

De keerzijde van deze naar vriend-
schap neigende relaties is dat haar 
dochter elke keer weer afscheid moet 
nemen van een begeleider waaraan 
ze gehecht is geraakt. En dat doet 
pijn. “Dat kun je niet uitbannen. Om-
dat ze afhankelijk is van anderen, zal 
ze hier levenslang last van houden. 
Gelukkig zijn er ook voormalige be-
geleiders die haar nog steeds opzoe-
ken en met haar wandelen bijvoor-
beeld.” 

Meehuilen
Ook Nelleke zelf ervaart wel eens dat 
haar contact met professionals verder 
gaat dan puur de formele band tus-
sen hulpverlener en familie. “Ik heb 
een keer meegemaakt dat een ortho-
pedagoog in een moeilijk gesprek 
met me mee huilde. Dat vond ik pret-
tig, omdat ze ondanks die persoonlij-

sociaalcontact

Ik ben belangrijk vo�  hem, maar hij
is dat ook vo�  mij

ke kant van zichzelf, ook stevig in 
haar professionele rol bleef.”

Dat de scheidslijn tussen professi-
oneel en persoonlijk voor Nelleke 
niet zo scherp hoeft te zijn, blijkt 
ook uit het feit dat Nelleke van de 
meeste begeleiders van haar doch-
ter een 06-nummer heeft. Het te-
kent de band die ze met ze voelt. 

Maar ze beseft hoe precair die band 
is. “Ik ga er voorzichtig mee om. 
Daarom heb ik de namen van de be-
geleiders niet opgeslagen. Ik app ie-
mand ook alleen maar in geval van 
nood.”

Persoonlijke band
Als docent Social Work leidt Nelleke 
haar studenten op tot professioneel 
hulpverlener. “Maar ik vind het ook 
belangrijk ze uit te dagen om over 
hun persoonlijke inbreng in een zor-
grelatie na te denken. En ook over die 
van de cliënt.” 

Omdat ze naast docent ook erva-
ringsdeskundige is, kan ze het per-
spectief van de cliënt en van zijn fa-
milie goed uitdragen. “Wat ik mijn 
studenten leer, is om goed te luiste-
ren naar het verhaal van die ander. 
En dat ze daar niet neutraal in hoe-
ven te zijn. Je mag erdoor geraakt 
worden en emoties tonen. Er mag 

een persoonlijke band ontstaan.” 
Voor zowel Gustaaf als Nelleke is 

een vorm van vriendschap tussen een 
professioneel hulpverlener, begelei-
der of behandelaar en een cliënt en/
of zijn familie mogelijk, wenselijk 
zelfs. Dat zouden zorgorganisaties 
moeten aanmoedigen. Gustaaf: “Het 
voegt veel toe. Voor een professioneel 
hulpverlener is het prettig om ‘heel’ te 
mogen zijn, om meer van zichzelf te 
kunnen geven. En niet om altijd een 
deel van zichzelf thuis te moeten la-
ten. Voor degene met een beperking 
voelt het fi jn dat iemand hem hele-
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sociaalcontact
Tekst Mariët Ebbinge Fotografi e Remke Maris

Evi met haar moeder Nelleke, 

docent Social Work

maal ziet en neemt zoals hij is. 
 Beiden als heel mens dus.” 

Minder verloop
Als een begeleider in de relatie met 
bewoners helemaal zichzelf kan zijn, 
heeft dat ook mogelijke eff ecten op 
‘de passantenstroom’ in de gehandi-
captenzorg, verwacht Gustaaf. “Men-

sen zullen langer bij een organisatie 
blijven, als ze daar meer van zichzelf 
in kwijt kunnen en ze zich niet alleen 
als ‘functionaris’ aan een ‘cliënt’ of 
‘organisatie’ verbinden. Iemand blijft 
weliswaar altijd een functionaris, 
maar is meer dan dat: noem het een 
bevriende functionaris.”

Vriendschappelijke banden tussen 
een hulpverlener en een persoon met 
een verstandelijke beperking zijn vol-
gens hen dus toe te juichen. Maar het 
kan alleen onder bepaalde voorwaar-
den die de organisatie moet schep-
pen. Zo moet er een visie komen. De 
hele organisatie moet er, als een soort 

In het kort
Een relatie van een begeleider met een cliënt hoeft niet per se alleen pro-

fessioneel te zijn. In werkelijkheid is het dat ook meestal niet.
Begeleiders laten juist zien dat je op een vriendschappelijke manier, van 

mens tot mens, met iemand met een verstandelijke beperking kunt omgaan. 
Het is belangrijk om te achterhalen wat mensen met en zonder een ver-

standelijke beperking met elkaar verbindt. 
Daarmee wordt de persoon met de beperking zichtbaarder. En dat is no-

dig in een maatschappij waarin mensen met een beperking niet voor vol 
worden aangezien.

gemeenschap, achterstaan. 
Gustaaf: “Het kan alleen op een 

duurzame en passende manier als 
het gedragen wordt door de hele or-
ganisatie. Het maakt hulpverleners 
zoals begeleiders namelijk ook kwets-
baar als persoon. Ze kunnen zich niet 
meer verschuilen achter een professi-
onele rol. Als een cliënt bijvoorbeeld 
zegt: ‘Ik ben je vriend’, dan kun je als 
begeleider niet meer zeggen: ‘Voor 
mij is dit alleen werk’. Hulpverleners 
moeten zich met die meer medemen-
selijke rolopvatting met hulp van hun 
werkgever leren verhouden.”

Eigenlijk hebben hulpverleners in 
de gehandicaptenzorg, waaronder 
begeleiders, meestal al een persoon-
lijke en gevoelsmatige band met hun 
cliënten, naast een professionele re-

latie. Die persoonlijke band wordt 
alleen niet altijd herkend en be-
noemd. Gustaaf: “In de gehandicap-
tenzorg praten begeleiders vaak 
nogal formeel en afstandelijk over 
hun werk. Ze hebben het bijvoor-
beeld over een methode die ze toe-
passen. Die manier van praten wordt 
hen al aangeleerd op hun opleiding. 
Maar het gekke is dat ze in de relatie 
met hun cliënten juist warm en be-
trokken zijn. Er is veel genegenheid 
en persoonlijke aandacht en er 
wordt veel geknuff eld in de gehandi-
captenzorg.”

Onder woorden brengen
Volgens Nelleke is het verschil in wat 
begeleiders doen en hoe ze erover 
praten deels eigen aan het vak. Ze 

Je mag geraakt w� den 
en emoties tonen

022-025_KLIK01_ART05.indd 24 1/29/24 10:29 AM



25

Klik  1 2024    | www.klik.org

ziet bijvoorbeeld dat de begeleiders van men-
sen met een ernstige meervoudige beperking, 
zoals haar dochter, vaak in een bubbel zitten 
met hun cliënt. “Voor hen is zorgen iets dat ze 
intuïtief en met hun gevoel doen. Als ze uit die 
bubbel komen, is het moeilijk om woorden te 
geven aan wat ze precies doen.” 

Toch is dat wel belangrijk, vindt ze. “Daar-
om geven we op de opleiding Social Work veel 
aandacht aan refl ectie. We leren studenten om 
zich uit te spreken over wat ze doen en waar-
om ze het zo doen.” 

De verbeelding, het onder woorden brengen 
van wat de relatie hulpverlener/begeleider en 
cliënt in essentie inhoudt, is moeilijk. Gustaaf: 
“Tijdens een van mijn onderzoeken ontmoette 
ik Arjan, een doofblinde man. Ik vroeg aan 
zijn begeleiders: wie is Arjan voor jullie? En 
ook: wie zijn jullie voor Arjan? Toen we die 
laatste vraag onderzochten, kregen we geen 
heldere antwoorden. Er ontstond twijfel en 
ontroering. Arjan was voor deze begeleiders 
betekenisvol en vertrouwd, maar ze kwamen 
niet verder dan dat zij ‘een aanraking’ en ‘een 
warme ademhaling’ voor hem waren.”

Mensen met een verstandelijke beperking 
worden in de maatschappij vaak niet voor vol 
aangezien. Uit onderzoek van Gustaaf blijkt 
dat veel respondenten de ontmoeting met 
mensen die niet kunnen praten en/of niet 
goed kunnen nadenken uit de weg gaan. Gus-
taaf: “Daarom is het des te belangrijker om te 
blijven zoeken naar nieuwe, aansprekende 
woorden en beelden, waarmee we kunnen 
delen wat er zich tussen begeleiders en cliën-
ten afspeelt. Begeleiders laten immers zien 
dat je op een vriendschappelijke manier, van 
mens tot mens, met iemand met een verstan-
delijke beperking kunt omgaan. En dat men-
sen buiten de zorg dat ook kunnen doen.” 

Als je in staat bent om aan te geven wat 
hulpverleners en mensen met een verstande-
lijke beperking in essentie met elkaar ver-
bindt, wordt de persoonlijke relatie tussen hen 
zichtbaarder. En daarmee ook de persoon met 
een verstandelijke beperking en wat hij of zij 
betekent voor de omgeving. Dat zou een ver-
rijking voor onze maatschappij zijn. Of zoals 
Nelleke het noemt: ‘het verborgen goud’ komt 
dan naar buiten.  | 
Lees een terugblik op het Werkplaatsevent over 
zorgrelaties op viaa.nl, zoek op ‘vriendschap’.

seksuoloog

Welmoed Visser en Daphne Kemner bespreken seksuele onderwerpen 

uit de verstandelijk gehandicaptenzorg

Geen zin meer
Babs en Marianne wonen al zo’n tien jaar samen. Maar de laatste ja-

ren is er steeds vaker gedoe. Om het minste of geringste ontstaat er 

ruzie. De begeleider die wekelijks contact met Babs en Marianne 

heeft, bespreekt het met ze. Ze herkennen het zelf ook. Bij het door-

praten erover blijkt dat er een diepere oorzaak is voor de ruzies. 

Er spelen grote frustraties over hun seksuele relatie. 

Marianne heeft niet meer zo’n zin in seks en Babs juist wel. Marianne voelt 
zich schuldig en Babs voelt zich afgewezen. Ze willen graag hulp.
Ze komen voor een intake bij mij. In het gesprek gaan we op zoek naar de 
mogelijke oorzaken. Het probleem blijkt geleidelijk te zijn ontstaan. Marian-
ne is twaalf jaar ouder dan Babs. Ze had al meer seksuele ervaring met 
vrouwen voor Babs. Marianne had in het begin heel veel zin in seks. Maar 
nu is de zin in seks bijna weg. “Terwijl ik nog wel zielsveel van haar houd!” 
met een knikje wijst ze naar Babs. 
Babs kijkt verdrietig. “Ik begrijp het niet. Dan vind je mij dus gewoon niet 
meer mooi.” 
“Wel,” zegt Marianne, “ik vind je supermooi!” 
Babs was, voordat ze Marianne ontmoette, nog nooit verliefd geweest op 
een vrouw. Voor haar was het allemaal nieuw. Zelfs het plezier hebben in 
seks moest ze leren. In de puberteit had ze meerdere malen negatieve sek-
suele ervaringen met steeds ’verkeerde’ jongens, zoals ze zelf zegt. “Ik had 
best wel vaak verkering vroeger, maar jongens wilden altijd meer!”

Een aantal hypothesen schiet door mijn hoofd. Marianne is nu op een leef-
tijd van 56 jaar. Ze menstrueert al zo’n acht jaar niet meer. Er is een kans dat 
ze na de menopauze minder zin in seks ervaart. Vaak hebben vrouwen na 
de menopauze bewuster stimulerende prikkels nodig om hun seksuele 
systeem te activeren. Voor Marianne is het dus interessant om op zoek te 
gaan naar haar randvoorwaarden, haar gasgevers, om zin te krijgen.
Bij Babs waren haar negatieve ervaringen mogelijk traumatisch. Belangrijk 
om te kijken of er trauma speelt. Er lijkt bij Babs een koppeling te zijn tussen 
seksueel aantrekkelijk gevonden worden en zelfwaardering ervaren. Als 
Marianne seks heeft met haar, voelt Babs zich de moeite waard. Seks geeft 
haar externe waardering en het doet haar pijn als ze dat niet krijgt. Een 
goede reden om met het vat van zelfwaardering aan de slag te gaan.

Babs en Marianne kijken me gelaten aan. “We willen wel heel graag bij el-
kaar blijven,” zegt Marianne. “Dus we hopen echt dat u ons kan helpen,” ver-
volgt Babs. Ik geef aan dat ik al wat ideeën heb om mee aan de slag te 
gaan samen, maar het eerst even wil laten bezinken. Ik ga een behandel-
plannetje opstellen en dat zullen we de volgende keer bespreken.
Bij het weggaan zie ik dat ze elkaar opgelucht aankijken. Een liefdevolle 
blik. Zingevend mooi.  |  Daphne Kemner, orthopedagoog/seksuoloog 
NVVS Prinsenstichting-Zodiak
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