Een nieuw jaar is aangebroken: 2024. Gaan we dit jaar dingen nu eens écht anders doen? Of gaan

we verder op de bekende manier? En hoe wordt dat eventuele nieuwe dan vormgegeven? Een

gedachtenexperiment voor 2024.

ELK KIND VERBONDEN IN DE WERELD

Een oneindig touw
van menselijke
ontmoetingen

Ingrid Paalman-Dijkenga

Ter voorbereiding op dit artikel stelde
ik onder andere op LinkedIn de
vraag: “Als je ontwikkeling en leren
voor jeugdigen helemaal opnieuw
mocht vormgeven, hoe zou dit er
dan uitzien? Uitgangspunt is dat er
geen scholen zijn, geen ggz, geen
jeugdzorg enzovoort. Als we hele-
maal opnieuw beginnen, wat zie jij
dan?” Veel mensen reageerden op
deze vraag uit enthousiasme over het
mooie van de vraag, anderen toon-
den bezorgdheid en een verlangen
naar het andere, het nieuwe.

Gedachtenexperiment

De vraag stellen is natuurlijk er zelf
ook over nadenken en verwonde-

ren over hetgeen was, is en in de
toekomst zou kunnen zijn. Daarbij
moest ik denken aan een citaat dat ik
laatst onder ogen kreeg van socioloog
Bruno Latour: “Be not the one who
debunks, but the one who assembles,
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not the one who lifts the rugs from
under the feet of the naive believers
but the one who offers arenas in
which to gather” Hierbij wordt de
lezer uitgenodigd om mee te gaan in
het gedachtenexperiment, dat hope-
lijk niet alleen bij gedachten blijft
maar tevens ruimte gaat bieden voor
handelen. Dat de mogelijkheid gaat
geven tot het ontmoeten in de arena
(of de agora) zoals dit door velen

is benoemd.

Arena

De agora is de ontmoetingsplek voor
ieder mens. De plek waar ruimte

is om met elkaar in gesprek te zijn,
te luisteren, te leren en te ontwik-
kelen. Het is het vertrekken naar de
‘tussenruimte’ waar de verschillende
expertises verweven zijn en centraal
te stellen waar het voor ieder mens
over gaat: leren en ontwikkelen.

De agora of arena is de nieuwe plek,
de vrijplaats, die we vroeger herin-
nerden als school. De agora is de

plek waar je ontmoet en waar je
vanuit die plek ook meegenomen
wordt naar nieuwe plekken van ver-
wondering, buiten zijn met anderen
en in diverse contexten de mogelijk-
heid krijgen om te leren en ontwik-
kelen. Deze plek is rijk aan kennis,
kunde en vaardigheden. Een fijne

De agorais de
nieuwe plek die we

ons herinnerden
als school

locatie waar mensen in vrijheid
samenkomen. Alles wordt ‘aange-
wend’ om te ontwikkelen. Het lezen
van meerdere goede boeken als
aanjager voor een goede dialoog, is
een voorbeeld om hieraan invulling
te geven. In de agora en daarbuiten



is het belangrijk om voortdurend te
kijken naar het (op)groeien van het
kind als een natuurlijk levenspro-
ces, bijvoorbeeld een bloem, onze
adembhaling en onze spijsvertering:
waarnemen/ontvangen, verbinden/

Organismen staan
centraal en de

organisatie is
ondersteunend

opnemen, verbeelden/vormen,
creéren/schenken. Vandaaruit wordt
er toegewerkt naar pedagogiek en
didactiek die dat proces ondersteu-
nen en versterken. Samenvattend

is de infrastructuur van belang (en
daarmee gaat dit meer om leefwe-
reld dan om systeemwereld). Deze
structuur kenmerkt zich doordat de
organismen centraal staan en de
organisatie daarin ondersteunend is
en als zodanig waarderend aanwezig.

Gemeenschap

Iedereen vormt gezamenlijk de
gemeenschap. Iets dat door velen die
gereageerd hebben als fundamenteel
wordt benoemd om tot ontwikke-
ling te kunnen komen. Liefde, hoop
en vertrouwen zijn een gegeven

voor die ontwikkeling. Eenieder
draagt de verantwoordelijkheid

om daadwerkelijk werk te maken
van ontwikkeling van de ander en
zichzelf. Gelijkwaardig werken aan
de pedagogische opdracht om te
leren van en met elkaar, moreel het
juiste te doen. De gemeenschap

kent ook letterlijk alle leeftijden

en is volledig inclusief. Het woord
‘inclusief” bestaat niet meer omdat
beperkingen zowel verstandelijk als
fysiek niet worden gedefinieerd, er

is immers gewoonweg een gemeen-
schap waarin eenieder aanwezig is
als uniek persoon. Vragen die in deze
gemeenschap worden gesteld, gaan
over wie je bent, wat je kunt, wat je
wilt leren en wat je kunt bijdragen
voor anderen. Daarin speelt het
generatief denken - alle genera-
ties zijn aanwezig in het leven van
de jeugdige - een belangrijke rol.
“Een community waarin ongeacht
leeftijd en kwaliteiten je bijdraagt
aan een gezond ecosysteem’; aldus
een respondent. Daarbij moest ik
denken aan het belang van ‘erbij
blijven in de gemeenschap’ (Van den
Berg, 2023). Een gemeenschap zijn
en blijven floreert als je ter plekke
blijft en relaties opbouwt. Dit vraagt
onderhoud en verbinding. Onder-
houd betekent soms, om vanuit de
metafoor van denkbeeldige tuin te
spreken, planten, snoeien, schof-
felen, spitten en soms ook weg-
gooien. Niet altijd even aangenaam
voor het gevoel, maar wel belangrijk
voor het goed onderhouden van de
gemeenschap en een bedding te
houden voor leren en ontwikkelen.
Een gemeenschap zijn is har(t)d
werken. Verbinding is daarbij de
energie die ontstaat tussen mensen
als ze zich gezien, gehoord en
gewaardeerd voelen, als ze kunnen
geven en ontvangen zonder oordeel,
ze halen kracht uit de verbinding
(naar Brown, 2021). Zoals Parker
Palmer (1999) ooit schreef: “Com-
munity doesn’t just create abun-
dance - community is abundance.
If we could learn that equation from
the world of nature, the human
world might be transformed.”

Generaties

Generaties doen ertoe in het werken
met jeugdigen. Een respondent
schreef: “Co-creérend tussen
generaties de wereld behouden
waar mooi, en vernieuwen waar

nodig. Generaties als streng van een
‘oneindig’ touw.” Dit touw weer-
spiegelt levenskunsten die je onder-
weg opdoet, maar die ook worden
gegeven door ‘ouderen’ om te leren.
Soms zijn er lastige momenten,
ervaren we een knoop, maar de
generaties helpen ons door verhalen
dat weerstand (knopen) bij het leven
horen en zorgdragen voor veerkracht
en menswording. Leren omgaan
met dingen in het leven die niet per
se ‘leuk’ zijn, zoals verlies of rouw.
Als we leren in het leven in de agora
of daarbuiten, dan betekent dit dat
er vragen gesteld mogen worden bij
de ingewikkeldheid van het leven.
Elke jeugdige heeft recht op het stel-
len van vragen aan anderen, door

de generaties. Samen bouwen we
levenswijsheid op. Volwassenen en
kinderen benaderen elkaar gelijk-
waardig, ook al is er meer levens-
wijsheid aanwezig bij volwassenen.
Zij ‘onderwijzen’ niet vanuit de basis,
maar luisteren en passen hun onder-
steuning aan op dat wat de kinderen
nodig hebben. Als kinderen over-
dracht van kennis en vaardigheden
willen, dan gaan zij niet ‘coachen’
maar onderwijzen. Die rolwisseling
moet je wel aankunnen. Nieuwsgie-

Volwassenen
en kinderen

benaderen elkaar
gelijkwaardig

righeid, oprechtheid en gelijkwaar-
digheid vormen uitgangspunt in het
generatief leren, waar de dialoog als
middel op waarde wordt geschat.
De dialoog draagt zorg voor het
ontdekken wat jeugdigen belangrijk
vinden en de dialoog is nodig om
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te ontdekken wat het leven nodig
heeft. Dit betekent dat jeugdigen
met andere generaties hierover in
gesprek gaan. Dit vraagt afstem-
ming om elkaar te leren begrijpen en
elkaar te waarderen op inbreng en
expertise. Tevens vraagt het dat we
buiten de bekende paden durven te
lopen: Wat zien we dan met elkaar?
Welke vraag stelt de samenleving
dan aan ons? Wie neemt dan welke
verantwoordelijkheid en voor welk
vraagstuk?

Reactie

Een andere respondent: “Een school
is een gemeenschap. Een speel- en
ontdekplek waar iedereen iets leert.
Grote en kleine kinderen, volwas-
senen, gehandicapten, blinden en
oma’s en opa’s zijn er allemaal om de
plek samen steeds mooier te maken.
Ik zie volwassenen die kinderen
meenemen naar het bos, de sloot,

de timmerwerkplaats, de boerde-

rij, de fabriek, de gemeenteraad,
bejaardenhuis en het distributiecen-
trum. En ik zie kinderen die volwas-
senen helpen om een uitdaging aan
te gaan. Leerbegeleiders reiken de
kinderen precies die uitdagingen aan
die ze zoeken tijdens hun spel. En af
en toe doen we samen een weten-
schappelijk onderzoek. Of zoeken
we een oplossing voor een lokaal of
maatschappelijk probleem. We toet-
sen tussendoor veel formatief, zodat
we de kinderen helpen inzien wat

ze nog kunnen ontwikkelen in hun
eigen vaardigheden. We gaan ervan-
uit dat kinderen zich willen ontwik-
kelen. We sturen hier en daar bij.
Kinderen ontwikkelen zich zoals hun
eigen brein dat doet, en hoeven zich
niet in rare bochten te winnen om in
de mal te passen. Ze zullen zichzelf
goed leren kennen, veerkrachtige
mensen worden en om elkaar en
anderen denken, met alle diversiteit
die ze dagelijks tegenkomen.”
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Ontmoetingen

Als we opnieuw zouden beginnen,
dan staan leren en ontwikkelen in
het teken van ontmoetingen. Ont-
moetingen in de volle breedte met
een grote diversiteit aan vraagstuk-
ken vanuit de maatschappij (eco-
logisch, maatschappelijk, sociaal,

et cetera). De vraag is of het woord
‘diversiteit’ dan nog zo nadrukkelijk
op de agenda staat, omdat diversiteit
immers ook gewoonweg een ‘gege-
ven’ kan zijn en niet per se ‘anders!
Deze ontmoetingen zorgen voor
mogelijkheden om te leren, waarbij
leren kan worden gezien als onder
andere het residu van nadenken
(Van der Helden & Bekkering, 2015).

Uitgangspunt is de
menselijke maat,

met aandacht voor
wat de ander vraagt

De ontmoeting en bijbehorend
vraagstuk hebben dus een bepaalde
mate van spanning in zich. Er dient
‘gedacht’ te worden. Dit vraagt
vervolgens creativiteit, wilskracht

en energie. Je zou ook kunnen
zeggen ‘een playful mind’ die durft
te vragen, durft te proberen, durft te
spelen. Daarnaast is de plek van de
ontmoeting belangrijk en met wie

de ontmoeting plaatsvindt. In de ont-
wikkeling van de jeugdige ontmoet
deze op het juiste moment de juiste
professional. Ilemand omschreef

het als een ‘bijenkorf” waarin alles
aanwezig is en elke jongere vanuit de
gemeenschap naartoe gaat. ledereen
is op basis van de leer- en ontwik-
kelmogelijkheden altijd op de juiste
plekin die bijenkorf. Het is een
natuurlijk proces. Hulpverlening is

hoopverlening omdat de menselijke
maat uitgangspunt is, met aandacht
voor wat de ander vraagt. “We maken
van een mug geen olifant meer,

zoals we dat vroeger deden’; zegt een
respondent. Gemeenschapdragers
(te denken valt aan de vroegere
professionals, overheden et cetera)
dragen zorg voor rijke inhouden en
contexten om zo gezond en normaal
mogelijk op te kunnen groeien.

Tot slot

Dit artikel is geen volledige weer-
gave van alle inhoud die is gedeeld.
Dat kan ook niet. Dit nieuwe jaar
geeft ruimte voor het gedachten-
experiment. Jeugdigen verdienen
het om op een gezonde manier de
wereld in te kunnen komen, te zijn.
Hierbij vormt de gemeenschap

het touw van verbinding. Laten we
daarom de ‘wat als’-vraag vaker
stellen om de huidige werkelijk-
heid te zien in het licht van het
verlangen voor de jongere gene-
raties. Laten we het niet slechts bij
gedachten houden maar elkaar
uitnodigen om werk te maken van
het leren in gemeenschap, gene-
ratieve inbrengen waarderen om
veelzijdig te kijken vanuit diverse
perspectieven naar vraagstukken
van jeugdigen. En met jeugdigen
ontmoetingen aangaan waarbij we
vanuit veiligheid er met elkaar op
uittrekken zoals Wielink en collega’s
(2020) aangeven, om te verande-
ren, nieuwsgierig te zijn, risico’s te
nemen, kansen te zien en uitdagin-
gen aan te gaan.

Dit gedachtenexperiment wil ik
beéindigen met de vraag: “Durven
we op tijd met elkaar de verant-
woordelijkheid te pakken om van
dit gedachtenexperiment realiteit te
maken?” (naar Van den Berg, 2023)
Dan komen we als redactie graag
met u in gesprek.



